
Iu u 

 

 

 

Wat 

 

Leuke kindvriendelijke wandeling in één van de mooiste 

plekjes van Brasschaat. 
Beschrijving 

 

Vlakbij de kinderboerderij vind je de golem.  De drie 

meter grote reus kan je vinden na het volgen van een 

korte wandeling.   

 

De golem is een plaats waar je een boodschap, een 

tekening, verdriet of een droom kan achterlaten.  Hiervoor 

is een luikje voorzien en op deze manier is hij populair bij 

kinderen overal ter wereld. 

 

Het is een project (www.cosmogolem.com)  van de 

Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen en je vindt deze 

Golems in India, Botswana, Portugal, Equador,… en 

Brasschaat  .  

De wandeling zelf is op zich niet heel groot, maar is in een 
mooi en intieme hoekje van park de Mik. 

 
De wandeling bedraagt 1.5km 

 
Waar Vertrek bij kinderboerderij De Mikerf  

(Mikhof 25, 2930 Brasschaat) 

 
Toegankelijkheid 

 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

 

Golempad 

http://www.cosmogolem.com/

